8-10 jaar

PoUs Gesprek: Het thema van vandaag is
‘Kom!” Wie zegt dat in het verhaal?
(Let op: er zijn meer antwoorden

mogelijk.) Tegen wie zeggen de kinderen

weleens ‘kom’, of wie vragen zij om hulp? In

wat voor situaties is dat? Zijn er ook situaties

waarin je God om hulp vraagt?

Spel: Een kind is de ‘helper’, de andere

kinderen zitten allemaal met de rug naar

hem toe. Een van de kinderen roept:
‘Kom!” Kan de helper horen wie het is? De
helper loopt naar diegene toe. Als hij het goed
gehoord heeft, helpt hij dat kind overeind. Nu
zijn ze samen de helper en herhaalt het spel
zich. De groep helpers wordt steeds groter, tot
uiteindelijk iedereen bij de helpers hoort.

Creatief: Luister samen naar het

lied ‘Heer, uw licht en uw liefde

schijnen’, met het bekende refrein
‘Kom, Jezus, kom!. Bespreek samen waar het
lied over gaat. Daarna maken de kinderen een
tekening of schilderij bij dit lied: ze kiezen
beelden of woorden uit het lied die hen raken.

11-12 jaar
Gesprek: Naast de vragen die bij
e 8-10 jaar genoemd worden, voor de
oudere kinderen een ‘doordenker’:
Kun je God vragen om te komen? Of is Hij er
altijd al? Wat denken de kinderen?

Vertelling 8-12 jaar

Het wonder van het leven

In een huis in Betanié, vlakbij Jeruzalem, wonen twee zussen en een broer.

Marta, Maria en Lazarus. Tenminste... zo wds het. Jarenlang. Maar nu is er iets
verschrikkelijks gebeurd. Lazarus werd ziek, steeds zieker. De dokter werd gehaald,
een andere dokter. Maar niets hielp. Maria en Marta hebben iemand naar Jezus
gestuurd om te vertellen wat er met Lazarus aan de hand was - want Lazarus was een
vriend van Jezus. Maar Jezus kon niet komen. In Jeruzalem wonen mensen die Jezus
willen doden. En nu? Nu is Lazarus gestorven.

Het klinkt vreemd in huis. Ze horen niet meer de stem van hun broer. Niet meer zijn
gescharrel, buiten op het erf, als hij bezig was met zijn klusjes. Niet zijn valse gefluit
of zijn vrolijke liedjes. In plaats daarvan klinken er zacht schuivende voetstappen,

en gefluister van de vrienden die zijn gekomen om Marta en Maria te helpen in deze
moeilijke tijd. Af en toe huilen ze samen, hardop en verdrietig. Want hun broer is er
niet meer.

Een van de vrienden komt naar Marta toe. ‘Jezus komt eraan’, zegt hij. ‘Hij komt toch
nog.
Meteen staat Marta op en rent Jezus tegemoet. ‘Heer!’ roept ze, zodra ze hem ziet. ‘Als

)

u hier geweest was... dan had Lazarus nog geleefd. Maar zelfs nu weet ik dat God u
alles zal geven wat u vraagt.’
Jezus knikt. ‘Je broer zal opstaan, Marta.’
‘Dat weet ik’, zegt Marta door haar tranen. ‘Ooit, op een dag, als God de doden
opwekt...”, dan zal hij ook Lazarus laten opstaan.’
Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik ben de opstanding’, zegt hij. ‘Niet ooit, maar nu.’
Marta gaat haar zus Maria halen. ‘Kom’, zegt ze, ‘Jezus is er.’
En als ze samen weer terug zijn bij Jezus, vraagt Jezus: ‘Waar is zijn graf?’
‘Kom maar mee’, antwoorden ze.
Even later staan ze bij het graf van Lazarus. Jezus heeft tranen in zijn ogen.
‘Moet je kijken hoe verdrietig hij is’, fluisteren mensen die op een afstandje staan te
kijken. Maar er wordt ook gefluisterd: ‘Jezus kan toch zieke mensen beter maken? Hij
heeft een blinde weer laten zien! Waarom heeft hij Lazarus dan niet geholpen?’
Geérgerd schudt Jezus zijn hoofd. En dan zegt hij: ‘Haal de steen weg van het graf.’
‘Maar Heer!” roept Marta. ‘Dat kan niet! Lazarus ligt er al een paar dagen...’
‘Doe het’, antwoordt Jezus. ‘Je zult Gods grootheid zien.’
Samen met een paar anderen haalt Marta de steen weg. Jezus kijkt omhoog. ‘Ik dank
U, Vader’, roept hij. ‘Want U hebt mij verhoord.” Daarna kijkt Jezus weer naar het graf.
‘Lazarus! Kom naar buiten!’
Het onmogelijke gebeurt. Dat wat volgens Marta ooit, op de dag van God zou
gebeuren, dat gebeurt vandaag. Lazarus komt naar buiten. Hij leeft. ‘Maak zijn doeken
los’, zegt Jezus. ‘Laat hem gaan.’
Met open mond kijken Marta, Maria en al die andere mensen ernaar. Wie het nog niet
wist, weet het nu zeker. Jezus is echt de Messias, de Zoon van God.
Maar ergens achteraan, heel stilletjes, zonder dat iemand het merkt, maakt een man
zich los van de groep. ‘Dit moeten ze in Jeruzalem weten’, zegt hij tegen zichzelf. ‘En
snel ookl
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